PORTE
= d'Espérance

i

Porte d’Espérance: Een oase van christelijke
vernieuwing voor Zuid-Frankrijk en haar bezoekers
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Maanrlkzal haar opnieuw het hef maken en-haar-de woestijn in leiden en tot. haar;m_j?%} Dan

zal Ik haar de wijngaarden teruggeven enhet dal Achor veranderen in een Poort van Hoop. Daarzal zij
op.mijn toenaderingen ingaan en zingen van vreugde, net-als vroeger toen zij jong was en lk haar

verloste van de slavernij in Egypte:.’ (Hosea 2'v 13-14, Het Boek)

1. Ambitie: Een droom groter dan onszelf
Geestelijke vernieuwing voor heel Zuid-Frankrijk en al haar bezoekers.

2. Missie: Onze rol daarin
Gods mensen helpen om op Zijn uitnodiging in te gaan om Hem en elkaar te ontmoeten om
zo te herbronnen, te herleven, te groeien in geloof en de vreugde van het evangelie te leven
en te delen.

3. Visie: Hoe maken we dit concreet
Een oase van christelijke vernieuwing in Cantignergues, Zuid-Frankrijk, gedragen door een
betrokken gemeenschap.

Historiek

Cantignergues is een piepklein dorpje in een verborgen vallei in het zonovergoten diepe zuiden van
Frankrijk, in de buurt van Carcassonne op zo'n 40 kilometer van de Middellandse Zee.

Cantignergues kent een bewogen en hoopvolle geschiedenis. Onder de bezielende leiding van
Nederlandse christenen veranderde het verlaten dorp in de jaren tachtig en negentig van de vorige
eeuw in een plek van perspectief voor jonge drugsverslaafden. In het licht van het evangelie werd
Cantignergues voor velen van hen een poort van hoop en de start van een nieuw en veranderd leven.

Deze hoop staat ook centraal bij de huidige ‘eigenaar’ van het dorp, Jasper Stam (christelijke
reisorganisatie Amarant). In eerste instantie begonnen als een christelijke vakantieplek, is het zijn
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verlangen, dat het ‘het dorp’ uitgroeit tot een ‘Poort van Hoop’, een plek van ontmoeting en bezinning,
van verdieping en vernieuwing voor Zuid-Frankrijk.

1. Ambitie: een droom, groter dan onszelf

Geestelijke vernieuwing voor heel Zuid-Frankrijk en al haar bezoekers

De 21°¢ eeuw wordt door sommige filosofen en theologen de eeuw van de spiritualiteit of mystiek
genoemd. Wij erkennen dit groeiend verlangen naar een persoonlijke godservaring zowel binnen als
buiten de kerk.

Bovendien zijn mensen in deze tijd sterk op zoek naar hun ware identiteit, een duidelijk doel en een
betrouwbaar moreel kompas. Steeds meer mensen ervaren dat het materialistisme deze levensvragen
ten gronde niet beantwoordt. Daarom gaat men breed op zoek naar nieuwe vormen van zingeving.

Ook zien we dat mensen op zoek zijn naar rust en welzijn. In onze overprikkelde, overconsumerende,
overhaaste maatschappij gaan mensen steeds vaker over hun fysieke en mentale grenzen heen. Ook
menselijke relaties lijden onder deze cultuur waardoor er een steeds grotere nood ontstaat aan
diepgaande menselijke verbinding.

Het is onze overtuiging dat alle ware spiritualiteit, zingeving, rust en welzijn, en verbinding in Jezus
Christus te vinden zijn. Toch zijn mensen in Zuid-Frankrijk en heel Europa in toenemende mate
vervreemd zijn van het christelijk geloof en haar (traditionele) uitdrukkingsvormen. Ook vele
christenen zitten met soortgelijke vragen en noden maar vinden vaak de tijd en de context niet om
hiervoor bij God te komen.

Hoewel Frankrijk eens werd aanzien als de 'oudste dochter' van de kerk is het tegenwoordig één van
de meest ontkerkelijkte landen van Europa. Zeker ook in het zuiden van Frankrijk is het evangelie
schaars geworden. We geloven dan ook dat Zuid-Frankrijk rijp is voor en nood heeft aan een werk van
geestelijke vernieuwing, zowel binnen als buiten de kerk, en over kerkgrenzen heen.

Natuurlijk geldt deze nood aan geestelijke vernieuwing niet enkel voor Zuid-Frankrijk maar voor heel
Europa. Zuid-Frankrijk heeft hier echter een unieke positie als dé favoriete vakantiebestemming van
de Europeanen, zeker nu het belang van ‘spirituele reizen’ internationaal toeneemt.

In deze context is er volgens ons ruimte voor een christelijk centrum in Zuid-Frankrijk dat vanuit het
evangelie op een frisse, toegankelijke en concrete manier tegemoet komt aan de zoektocht van
mensen (zowel binnen als buiten de kerk) naar spiritualiteit, zingeving, rust en welzijn en verbinding.
Waar Franse en internationale christenen en kerken kunnen komen om zelf te herbronnen maar ook
om bij te dragen aan de vernieuwing van andere gelovigen of nog-niet-gelovigen.

2. Missie: Onze rol daarin

Gods mensen helpen om op Zijn uitnodiging in te gaan om Hem en elkaar te ontmoeten om zo te
herbronnen, te herleven, te groeien in geloof en de vreugde van het evangelie te leven en te delen.

- God ontmoeten: Geestelijke vernieuwing vindt altijd zijn oorsprong in God. Hij is de bron van
alle leven en vernieuwing. God zegt: ‘lIk wil mijn mensen ontmoeten’. Hij zegt ‘Kom ..." en ‘Blijf
...". 0ok bij mensen leeft dit diep verlangen naar God en toch lijkt Hij vaak ver weg. Als we
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eerlijk zijn ligt het gebrek aan de menselijke kant. Mensen zijn te zelden bij Hem aanwezig,
voor Hem beschikbaar. Ze willen dit soms wel maar slagen er te zelden in. Onze missie is Gods
mensen helpen om op Zijn uitnodiging in te gaan Hem te ontmoeten.

- Elkaar ontmoeten: Verbondenheid met God betekent ook verbondenheid met zijn volgelingen.
Elkaar ontmoeten en elkaar liefhebben, uitwisselen, delen, dienen, leren, etc.

- Herbronnen: Wij helpen mensen spiritueel, mentaal, emotioneel, fysiek, intellectueel en
relationeel te herijken

- Herleven: Wij helpen mensen spiritueel, mentaal, emotioneel, fysiek, intellectueel en
opgeladen te worden

- Groeien in geloof: Wij helpen mensen met verdieping, toerusting en oefenen in geloof

- Vreugde van het evangelie leven en delen: Wij helpen mensen om de goedheid van God en
zijn Koninkrijk te ervaren, uit te leven en te delen met elkaar en met de wereld.

Wij creéren de omstandigheden die dit alles voor onze bezoekers (makkelijker) mogelijk maakt en
ondersteunt. Wij creéren de ruimte, God vult ze.

3. Visie: Hoe maken we dit concreet

Een oase van christelijke vernieuwing in Cantignergues, Zuid-Frankrijk, gedragen door een betrokken
gemeenschap.

Oase

Een paradijselijke stopplaats, een uitnodigende, veilige plek, gekenmerkt door Gods aanwezigheid, vol
van Zijn geestelijke en natuurlijke overvloed en welzijn, waar we ons even terugtrekken en halthouden
op onze levensweg.

Christelijk

De Bron van alle leven en goedheid is Christus. Wij zijn volgelingen van Jezus Christus en belijden dit
ook openlijk. Dit stuurt en ondersteunt alles wat we doen en zijn. Wij zoeken verbinding met
Christenen over kerkelijke grenzen heen. En wij gaan ook graag de ontmoeting aan met hen die
Christus nog niet kennen of Hem beter zouden willen leren kennen.

Vernieuwing
Christelijke vernieuwing bestaat voor ons uit meerdere elementen.

- Herbronnen: Komen/Terugkeren naar de Bron: als individu, in groep of als kerk ons leven terug
op Jezus oriénteren en ons door Hem laten oriénteren. stil zijn bij de Bron en zijn woord,
(aan)bidden, luisteren, inkeren, bezinnen, bekeren, (her)denken, (her)oriénteren,
vooruitplannen (toevluchtsoord, stopplaats, heiligdom, oriéntatiepunt)

- Herleven: Ontvangen van Nieuw Leven vanuit de Bron: met God rusten, ontspannen, genieten,
opladen, herstellen, vergeving ontvangen, inspiratie ontvangen, (opnieuw) gevuld worden met
Gods Geest (paradijs, rustplaats, pleisterplaats, veilige plaats)

- Groeien: Groeien bij de bron: leren, toegerust worden, oefenen, experimenteren en
uitstappen in geloof, samenwerken, samen werken, verantwoordelijkheid nemen, geestelijke
ontwikkeling (oefenplek, bivak, vruchtbare plaats)

- Vrucht dragen: Uitgaan en vrucht dragen (missie) - in karakter, getuigenis en goede daden -
ter plekke, in de omgeving en in de wereld: missie, vruchten van de geest, klaar voor de arbeid,
dienstbaarheid, goede daden, getuigenis (uitvalsbasis, missiepost, lanceerplatform)
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In Cantignergues: locatie en activiteiten

Locatie
Deze oase krijgt concreet vorm in Cantignergues, een piepklein dorpje dat baadt in rust, natuur en
Zuid-Franse charme. Het dorp ligt in de buurt van Carcassonne op zo'n 40 kilometer van de
Middellandse Zee. Je vindt het aan het einde van een doodlopende straat in een vallei op de rand van
het natuurgebied van de Haute Languedoc, zonder mobiele ontvangst of internet.

Wij bezitten op dit moment 10 huizen (van de 15) en meerdere terreinen in Cantignergues. Deze
huizen verschillen qua grootte en inrichting, met plaats voor 4 tot 8 personen. In totaal hebben we 55
bedden. Alle huizen hebben ook hun eigen terras of tuintje. Naast de huizen hebben wij ook verdere
voorzieningen zoals een zwembad, een sanitair gebouw, een professionele keuken, een
vergaderruimte, een bar, een dorpspleintje en niet te vergeten een sfeervolle kapel in een oude
wijnkelder.

Onze terreinen zijn prachtig in de natuur gelegen op twee tegenoverliggende flanken van de vallei van
de Cesse, een klein riviertje dat door ons domein vloeit. Een groot deel van de terreinen is in
terrasvorm aangelegd en leent zich uitstekend als kampeerplaats of plaats voor buitenactiviteiten. ‘s
Zomers runnen zouden we hier een minicamping kunnen runnen. Vanuit het dorp kan je allerlei
wandel- en fietsroutes aanvatten. Er liggen ook verschillende toeristische attracties in de buurt die met

de auto snel te bereiken zijn.

Activiteiten
Deze faciliteiten stellen wij beschikbaar voor verblijven, programma’s, verhuur en missionaire
initiatieven:

- Verblijf: Enerzijds kunnen mensen en groepen er gewoon voor kiezen om bij ons te verblijven
en met de gemeenschap mee te draaien zonder specifiek programma. Wij kunnen hun hier
wel individuele pastorale begeleiding bieden. (denk aan (individuele) retraites; sabbaticals;
vakanties; periodes van herstel, ...)

- Programma: Anderzijds kunnen ze ervoor kiezen om deel te nemen aan meer concrete
groepsprogramma’s en activiteiten rond een bepaald thema die door ons worden
georganiseerd op vooraf vastgestelde momenten. (Denk aan groepsretraites, conferenties,
toerustingsbijeenkomsten, ...)

- Verhuur: Groepen en individuen kunnen ook op eigen initiatief onze faciliteiten huren om hier
hun eigen activiteiten en programma’s te laten doorgaan. (Denk weer aan groepsretraites,
conferenties, toerustingsbijeenkomsten maar ook aan groepsvakanties en -verblijven,
(Jeugd)kampen, kerkweekends, bedrijfsuitjes, ...)

- Missionaire initiatieven: activiteiten waarbij we ons richten op dienstbaarheid aan en
evangelisatie naar de omgeving toe (Denk aan periodes van vrijwilligerswerk en initiatieven
rond zendingswerk maar ook het aanbieden van relevante opleidingen voor of door de lokale
bevolking.)

In het dorp organiseren wij een aantal weerkerende activiteiten doorheen het jaar waarop bezoekers
kunnen aansluiten: regelmatige gebedsbijeenkomsten in de kapel, gezamenlijke maaltijden,
meehelpen met praktische taken en klusjes, .... In het hoogseizoen of op aanvraag worden ook nog een
aantal aanvullende diensten georganiseerd: maaltijden, kinderprogramma, toeristische uitstapjes,
sport en spel, ...
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Bezoekers kunnen ook terecht bij ons voor geestelijke begeleiding. Dit kan gaan om een pastoraal
gesprek, begeleiding bij het vormgeven van een retraite, gezamenlijk gebed, ...

Zuid-Frankrijk: Voor wie?

Christelijke vernieuwing werkt door op verschillende niveaus. Het gaat om de vernieuwing van
individuen, christenen en nog-niet-gelovigen/zoekers. Daarnaast gaat het om de vernieuwing van
christelijke groepen en kerken, de Kerk over denominaties heen zeg maar. Ten slotte gaat het om de
uitbreiding van Gods koninkrijk in de wereld en de verandering die dit brengt in alle domeinen van de
samenleving.

Wij richten ons vanuit onze context op 3 belangrijke groepen:

a. (Zuid-)Franse christenen en kerken:
Cantignergues als plek die ruimte biedt voor geestelijke stappen van christenen en
kerken in Frankrijk. De Franse christelijke gemeenschap is ook de drager van het project.
Fransen kunnen hier terecht als bezoeker, vrijwilliger of medewerker.

b. De (Zuid-)Franse samenleving en nog niet-gelovigen:
We dienen de lokale gemeenschap praktisch door waar mogelijk betrokken, gastvrij,
vrijgevig en dienstbaar te zijn. Verder creéren een (geestelijk) programma dat op nog
niet-gelovigen/zoekers is gericht. Wij bieden mensen hierbij de mogelijkheid God te
ontmoeten, antwoord op te krijgen op belangrijke leefvragen of Gods goedheid te
ervaren.

c. Nederlandse en internationale bezoekers/christenen:
Met Zuid-Frankrijk als belangrijkste vakantiebestemming in Europa in het achterhoofd,
Cantignergues als plek die ruimte biedt voor geestelijke stappen voor buitenlandse
bezoekers. Buitenlandse christenen zijn vooral ook ondersteuners van het project. Ook
zij kunnen hier terecht als bezoeker, vrijwilliger of medewerker.

Gedragen door een betrokken gemeenschap: Door Wie?

Een christelijke oase kan eigenlijk niet bestaan zonder een christelijke gemeenschap. Meer nog een
christelijke oase kan enkel een gemeenschap zijn omdat God er niet meer voor kiest om te wonen in
luisterrijke tuinen of huizen van steen maar in de vereende harten van zijn volk.

Daarom wordt deze plek in Cantignergues ook gedragen door een betrokken gemeenschap met 3
pijlers: relatie, participatie en ondersteuning.

Bezoekers worden uitgenodigd deel uit te maken van de geloofsgemeenschap die Cantignergues
vormgeeft. Ter plekke gaat dit zowel over het aanknopen van relaties met de beheerders en andere
bezoekers als participatie in gezamenlijke activiteiten. Denk aan deelname aan gebedsbijeenkomsten,
zondagdiensten, gezamenlijke maaltijden en ontspannende activiteiten maar ook meehelpen met
praktisch klusjes, samen werken in de natuur, zendingsactiviteiten, etc.

Ter plaatse leeft een kleine, lokale gemeenschap, een team van beheerders, die de praktische en
geestelijke verantwoordelijkheid draagt voor de locatie, het terrein en de werking. Zij zijn, samen met
God, eigenlijk het hart van het project. Zij brengen een brede waaier aan leiderschaps- en praktische
vaardigheden samen die nodig zijn om het dorp te laten draaien. Dit combineren zij met de nodige
volwassenheid en ervaring qua geloof die nodig zijn om bezoekers geestelijk op te vangen en te
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begeleiden. Naast het hart zijn zij in belangrijke mate ook het gezicht van het project. Zij stellen zich
gastvrij, verbindend en dienstbaar op naar de bezoekers en de omgeving van het dorp toe. Zij zijn sterk
verbonden met de lokale Franse kerkelijke gemeenschap. Ook is dit team in staat om de internationale
verbinding inhoud te geven.

Deze lokale gemeenschap wordt ondersteund door een breed internationaal supportnetwerk. Het gaat
hierbij om Franse en internationale individuen, groepen, kerken en organisaties de visie van het
centrum volop delen en ‘adopteren’. Zij bidden voor het centrum, geven financiéle ondersteuning,
voeren vrijwilligerswerk uit ter plaatse, maken het centrum bekend in hun eigen context, doen aan
fondsenwerving, helpen mee het programma invulling te geven, etc. Het is hierbij zeker de bedoeling
dat zij actief mee denken en dromen over de verdere vormgeving van de oase en hierin actief
betrokken worden. Samen weten we meer dan alleen en samen kunnen we meer dan alleen. Dit
supportersnetwerk heeft ook een operationele poot in Nederland met oa een specifieke stichting voor
dit doel. (Bezoekers worden na hun bezoek uitgenodigd zich aan te sluiten bij het supportnetwerk.)

Waar mogelijk zoeken wij ook met de omgeving (buren, lokale overheden, organisaties, bedrijven, ...)
goede relaties op te bouwen en te zoeken naar wederzijds belang in het slagen van het project. Zo
kunnen ook zij de oase (beginnen) ondersteunen en dragen.

Non-profit — gemengde inkomsten

Wij willen bewust geen commerciéle organisatie zijn. Als non-profit streven wij wel naar een gezonde
financiéle situatie. Wij kiezen hiervoor voor gemengd inkomsten. Zo is ons aanbod van verblijven en
programma’s, en verhuur voor het grootste deel betalend. Deze inkomsten worden aangevuld met
fondsenwerving ter ondersteuning van onze werking.

Wij gebruiken deze inkomsten enerzijds om een goed inhoudelijk programma en pastorale
ondersteuning te kunnen bieden, kosten voor beheer van de faciliteiten en onze kosten voor de
werking van de organisatie te dekken en investeringen voor de uitbouw van het centrum mogelijk te
maken. Anderzijds maken wij via onze inkomsten ook financiéle ruimte om kwetsbare en minder
kapitaalkrachtige personen en groepen gratis/tegen verminderde prijs van ons aanbod te laten gebruik
maken en om missionaire initiatieven naar de omgeving in Frankrijk mogelijk te maken.

Kernwaarden: met welke ingesteldheid
Uitnodigend: (proactief) gastvrij en aangenaam: ‘kom en zie’ (Joh 1 v 39):

Goddelijke leiding en goddelijke ritmes: inspiratie en onthaasting, geleid niet gedreven, actie vanuit
rust: ‘blijf in mij’ (Joh 15 v 4), ontvang mijn Geest (Joh 20 vers 22)

Goed rentmeesterschap: goed, wijs en liefdevol beheer van mensen, middelen en schepping: ‘Wie is
de goede en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen?’ Luc 12 v 42

Actieve betrokkenheid: zelf betrokken zijn bij en participatie mogelijk maken voor anderen (i.e. de
geloofsgemeenschap, het supportnetwerk, de bezoekers, de omgeving, de lokale Kerk, ... : ‘kom, volg
mij’ (Joh 1v 43, Mat4v 19)

Missionair: naar buiten gericht, naar de ander gericht, het goede nieuws doen en delen: ‘ga’ (Mat 28
v 19-20)



